
Orde van dienst Stille Zaterdag 2023 
 
(Er staan dikgedrukte zinnen met puntjes daarachter. Dat zijn langere teksten die 
uitgesproken worden)  
 
Stilte 
 
Luisteren tijdens tonen van afbeelding naar: Lied 457 – Hoever is de nacht  
https://www.youtube.com/watch?v=5KHkTOB0Gq8  

 
 
Er is een stilte neergedaalt …. 
 
Zingen: Als alles duister is…… Lied 598 3x 
 
Lezen: Genesis 1: 1-5 

 
Nachtblauw nevelt weg in lila…. 
 
De paaskaars wordt binnengebracht  
 
We zingen lied 458b totdat de kaars op de standaard staat 

 
 
Gebed bij het licht 
 
gem. Waarom is deze avond zo anders dan alle andere avonden? 
vg. Dit is de avond waarin wij gedenken,hoe God zijn volk bevrijdde uit de slavernij. 
 
Afbeelding van Chagall onder de woorden uit Exodus 14: 21-22 

 
 
gem.  Waarom is deze avond zo anders dan alle andere avonden? 
vg. Dit is de avond waarin wij gedenken hoe God zijn volk thuis bracht uit de 

ballingschap. 
 
 
Afbeelding steen onder de woorden uit Ezechiël 36: 26 

https://www.youtube.com/watch?v=5KHkTOB0Gq8


 
 
 
Waarom is deze avond zo anders dan alle andere avonden? 
Dit is de avond,waarin wij gedenken,dat God sterker is dan de dood, door op te staan en 
weer opnieuw begint.  
 
Lezen: Matteüs 28: 1-10 
 
Zingen: Lied 648 – Zing halleluja, hemel en aarde zing 
 
Onder het naspel wisseling van de kanselkleden en stola 
 
Eén licht wordt meer 
bij het doorgeven van het licht zingen we Lied 458b: Zuivere vlam 

 
 
 
Want als Hij is opgestaan vannacht… 
 
Doopgedachtenis 
 

Soms zijn er bruggen op de pelgrimsweg… 
 
Water wordt in het doopvont gegoten 
 
Gebed bij het water 
 
 
Wij belijden staande ons geloof: 
 
Geloven- 
een naam is over je uitgesproken, 
een adem door je heengegaan, 
een stem bracht je ter sprake, 
langzaam wordt je verstaanbaar, 
bloei je op tot een lied. 
Geloven- 
een hand is op je gelegd, 
je bent in beslag genomen, 
een genezing is begonnen, 
langzaam krijg je gestalte, 
wordt je een lichaam van licht. 
Geloven- 
een oor heeft je opgevangen, 
je bent ter harte genomen, 



langzaam begin je te leven, 
wordt je gereed tot liefde. 
Geloven- 
een oog heeft je ontdekt, 
een blik je aan het licht gebracht, 
langzaam ga je glanzen van aanzien, 
wordt je onmiskenbaar. 
 
gem. O God, ik geloof, 
  Uw adem heeft mij bewogen, 
  langzaam wordt ik vrij voor U, 
  langzaam word ik mens. 
 
Zingen: Lied 655 – Zing voor de Heer een nieuw gezang 
 
De vreugde van Pasen 

 
- Rondgang    
# we kunnen elkaar groeten met  ‘Jezus leeft’ of ‘de Heer is waarlijk opgestaan’ 
# we kunnen de wakekaarsjes brandend op een standaard zetten 
# we kunnen kijken naar de afbeelding op het scherm 
# we kunnen in het schrift onze gebedsintenties schrijven. 
# we kunnen met het doopwater onszelf een waterkruisje geven   
# we kunnen een tekst met ’nieuwe levenskunst’ delen of ruilen met elkaar. 
 

 
 
We gaan zitten 
 
Gebeden 
 
Collectemoment 
 
Slotlied: Lied 150a – Geprezen zij God  
 
Zegen 
 
Orgelspel 
 
  
 


